Elfri De Neve
‘Frustratie is de bron van alle inspiratie’

Het liefst van al was hij assisenzaken gaan doen en strafrecht gaan pleiten. Vandaag de dag redt hij op de televisie mensen van de financiële ondergang. Meester Elfri De Neve over insolvabiliteit, de grotmythe van Plato, saucissen bakken op de markt en zijn Piet Huysentruyt gehalte. 

E

lfri De Neve is als ondernemend advocaat langzaam maar zeker in het familierecht en schuldbemiddeling ‘verzeild geraakt’. Door de jaren heen is zijn website (www.elfri.be) uitgegroeid tot een schat aan juridische informatie en alleen al tussen 1 januari en 1 oktober 2010 telde de site meer dan een miljoen unieke bezoekers. Sinds november is de licentiaat in het recht opnieuw op televisie aan het werk te zien bij de heruitzendingen van het programma Rekening in het rood op VT4. In deze ‘reality show’ staat hij samen met een mental coach als financieel expert een aantal gezinnen bij die meer geld uitgeven dan er in het laatje komt. In mei van dit jaar kwam ook zijn boek Uw rechten tegenover de gerechtsdeurwaarder en uw schuldeisers: het beslagrecht ontmanteld uit. 
Hoe was dat voor u, deelnemen aan dit programma?

Elfri De Neve: Aanvankelijk stond ik daar vrij negatief tegenover. Ik heb dan ook van in het begin geweigerd om zelf kandidaten naar voor te schuiven: dat krijg je van mij nooit! De cliënten die wij hier op kantoor ontvangen zouden zich ofwel door mij misbruikt voelen, dan wel ja zeggen maar vanuit een verkeerde overtuiging. Zelfs als  ik een cliënt zou hebben die graag met zijn verhaal op televisie zou komen zou ik zeggen ‘Doe daar niet aan mee’. Behoudens in heel speciale gevallen waarbij de mediabelangstelling goed zou zijn voor een zaak. Maar niet om andermans miserie naar voor te brengen. 
Waarom hebt u zich dan toch laten overhalen om mee te werken?
De Neve: Wel, ik heb vastgesteld dat we tijdens de proefopnames door die camera's deuren konden openen die we anders niet hadden kunnen open krijgen. We konden ook aantonen hoe belangrijk psychologische begeleiding. Ik vind ook dat die mensen bijzonder moedig geweest zijn. Ik zou het zelf nooit doen, maar ik sta er nog altijd achter.
Het programma heeft wel heel wat reacties uitgelokt. Sommigen vonden het informatief, anderen vonden het eerder een laag-bij-de-gronds programma.
De Neve: Ja, maar dat is goed! Ik meen dat! Als men er middelmatig over is dan werkt het concept 
niet! Sommige reacties op het internet waren ronduit vernietigend! Niet voor het programma - af en toe wel - maar in vergelijking met andere ‘reality soaps’ zijn wij er in de pers vrij goed uitgekomen! De meeste worden tot op het bot afgebroken. 
De reacties waren wel zeer negatief naar de mensen toe. Het kan zijn dat ze graag op tv kwamen, maar ze hebben vooral een boodschap gegeven aan mensen en daar voel ik mij goed bij. Het was geen programma over armoede, maar over omgaan met geld en dat is nog een groot taboe vandaag de dag. Ik vond het trouwens ook goed dat daar discussie over kwam. Mensen kunnen wel reageren: ‘Hoe is dat nu mogelijk dat die vrouw zoveel speelgoed koopt?’, maar diep vanbinnen weten de mensen dat ook zij fouten maken en misschien telefoonverslaafd zijn of andere gebreken hebben. Iedereen heeft zijn foutjes, al kan het op een heel ander niveau zijn. 
Heel wat kijkers zijn er zeker van dat het programma voor een groot stuk doorgestoken kaart is. Dat het bijvoorbeeld bijna onmogelijk is om zoveel schulden en onbetaalde rekeningen te hebben, maar wel nog internet of elektriciteit. Was het programma in scène gezet? 

De Neve: Het was zo echt als het maar zijn kan. We hebben niet de tijd gehad om alles tot in detail uit de doeken te doen, maar met de ene put werd soms een andere put gedicht. Al die mechanismes kun je niet uitleggen in een dergelijk korte format, maar je kunt schulden zeer lang laten opstapelen. Tot wanneer de kruik barst. 
Een andere opmerking was dat u door deelname aan het programma uw zakken zou gevuld hebben. 

De Neve: Ik heb dit altijd benaderd als een job zoals een andere en in die zin heb ik mij daarvoor 
dan ook laten betalen, ja. Ik heb van in het begin gezegd: ‘Dit is mijn uurloon, zelfs als ik moet staan wachten’. Men was er van overtuigd dat ik wel op tv ging willen komen en dat de publiciteit voldoende zou zijn voor mij, maar ik heb die publiciteit niet nodig. Als het antwoord is dat ik mijn zakken gevuld heb doordat ik betaald ben voor het programma is het juist, maar ik zou het verkeerd vinden als de programmamakers mij hier niet voor betaald hadden. En dat was ook niet overdreven. Het gaat over vijf dossiers en ik heb voor die uren ook gepresteerd. Als men denkt dat ik daardoor gigantische publiciteit heb gekregen en mijn omzet daardoor vertwintigvoudigd is… Neen. Maar ben ik daar slechter van geworden? Ook niet. Is Piet Huysentruyt rijk geworden met zijn programma SOS Piet? Hij heeft heel veel boeken verkocht ja, dat wel.
En de verkoop van uw boek?

De Neve: Of je van een juridisch boek rijk wordt… als je Piet Huysentruyt heet, OK. Men wou eigenlijk ook dat ik in diezelfde format een boek zou schrijven, met kleurtjes en zo, maar dat vraagt heel veel werk en daar heb ik de tijd niet meer voor gehad. Aan ons boek hebben wij met een aantal personen vier tot vijf maanden gewerkt en we verkopen er nu een viertal per dag aan €19,95. Daar krijg ik vijftien procent van. Wanneer we er vierduizend verkopen zou ik al heel content zijn, maar als je dan het aantal uren rekent en de kosten die je betaald hebt.... Ik moet nog de eerste frank krijgen van mijn boek.
Helemaal vooraan in uw boek staat de quote 'Frustratie is de bron van alle inspiratie'. Kunt u daar wat meer rond vertellen?
De Neve: Stress is iets dat positief is. Het is een vorm van adrenaline die de geest scherpt. Frustratie is een zeer bijzondere vorm van stress: je wilt een stap verdergaan, maar je komt bepaalde muren tegen. Belangrijk in mijn denkproces is om eerst duidelijk te bepalen wat die muren zijn en er of geen opening is waarlangs ik weg kan geraken. Dat doet me denken aan de grotmythe van Plato, dat is een beetje hetzelfde. Eerst is er de frustratie - ‘Ik zie hier alleen maar schimmen op de rotswanden, ik zie hier geen kleuren in en toch, als ik mij losruk, misschien is er dan ergens achteraan wel een opening, zonneschijn en hopelijk word ik niet verblind’. Dus frustratie? Ja. En soms ook heel bewust zoeken naar frustratie en ze gaan delen met collega's, tot wanneer iemand met een fantastisch idee komt. En dan boren we dat idee het liefste weer de grond in en gaan we zoeken naar de nadelige kanten van dat idee, zodat die inspiratie weer aanleiding geeft tot frustratie enz. Het is natuurlijk een parafrasering van de regel these - antithese – synthese. Met andere woorden: als ik sta voor een bepaalde these tracht ik eerst te zoeken naar een antithese. Zo kun je tot mooie dingen komen en tot een fantastisch resultaat. 
Wat doet u wanneer iemand uw advies vraagt naar aanleiding van financiële problemen en als deze persoon niet over voldoende middelen beschikt om uw ereloon onmiddellijk te betalen? 

De Neve: Inzake insolventieregelingen moet je één ding weten: ik werk alleen met de allerbeste mensen, iemand die niet outstanding is komt hier niet binnen. Dat betekent ook dat ik niet kan zeggen: ‘Ik zal u wel eens betalen als mijn cliënt betaald heeft’, dat gaat niet. Ik schrijf dat ook op mijn website: ‘If  you pay peanuts you only get monkeys’. Een degelijk juridisch advies kost geld en insolvabiliteitsregelingen zeker! Je moet zien dat je vooraf betaald bent of je bent niet betaald en dan kan je ook geen degelijk werk doen. Ik zal er ook voor zorgen dat het geld dat ze aan mij betalen goed besteed is zodat ze met méér zullen kunnen rondkomen en ze geen schulden zullen betalen die ze niet moeten betalen. Het eerste wat ik altijd zal zeggen aan de telefoon is: "Ja, je kan bij ons komen, maar een consultatie kost honderd euro. Je vindt gratis informatie op onze website en kan ook proberen om mij een vraag via e-mail te stellen. Je krijgt daar ook altijd een antwoord op en dan kan je nog kiezen of je zes euro betaalt of niet’. Tot daar eindigt mijn gratis tussenkomst - ik denk dat ik genoeg gratis doe! Ik kan niet voor niks werken. 

Betalen veel mensen die zes euro?
We krijgen tot nu toe nog altijd tussen de vijftig en zeventig e-mails per dag, waar ik – of de medewerkers van mijn kantoor - op antwoorden. Op de website staat dat wij een storting van zes euro appreciëren uit sympathie, uit dankbaarheid of als je veel goesting hebt. We ontvangen per dag zo'n drie tot vier keer zes euro.
Wat heeft u ertoe gebracht uw website te bouwen en de informatie er op zomaar gratis ter beschikking van het publiek te stellen?
De Neve: Je kan twee dingen doen in het leven en ik heb ze alle twee gedaan. Je denkt op een dag: ‘Ik zal bij een service club gaan en op die manier mijn steentje bijdragen’. En ik kon wel met de Rotary Club van Gavere een hele voormiddag staan saucissen bakken op de markt en pintjes tappen ten voordele van liefdadigheid, maar ik geef liever tweeduizend euro aan iemand om er een goed werk mee te doen en spendeer die uren thuis. Als ik dan ook nog vaststel dat iemand van die service club racistische e-mails rondstuurt en beweert dat vriendschap niet inhoudelijk moet zijn en ethiek en vriendschap iets anders is... dan dan vergelijk ik dat met seksualiteit zonder intimiteit. 
Een tweede vraag die ik mij stelde was: ‘Als je iets wil doen voor de gemeenschap, waarom het dan niet doen met het meest waardevolle dat je hebt: kennis?’. Waarom altijd alles voor jezelf houden? Deel dat! Toen ik begon als advocaat had ik een aantal boekjes gekregen van de Orde van de Notarissen, waarin heel veel interessante informatie over echtscheidingen goed uitgelegd werd. Dat lag in mijn wachtplaats, cliënten konden dat lezen. Er waren een paar collega's die zeiden ‘Je moet dat wegdoen in uw wachtplaats!' en toen ik vroeg waarom waren ze verbaasd en zeiden: ‘Gij moet informatie geven, verkopen, ge moet ze niet weggeven!’. Ik heb daar toen altijd zeer raar naar gekeken. Kennis is iets dat je moet delen. Ik ga niet zeggen dat copyright right to copy is en dat er niet zoiets bestaat als intellectuele eigendom, maar kennis is geen intellectuele eigendom. Als je kennis kan delen met de mensen dan doet dat deugd dat ik op die manier iets kan doen voor de gemeenschap.
Wat maakt u zo verschillend?

De Neve: Ik ben gewoonweg eens aan de andere kant gaan staan. Dan stelde ik vast dat een groot deel van de mensen op wie men invorderingen doet gewoonweg niet voor de rechtbank verschijnen, verstek laten gaan. Zo zag ik ook dat schuldeisers vaak dossiers hadden die op niets trokken, maar in vijfennegentig tot achtennegentig procent van de gevallen gaat de persoon die toch geen geld heeft, die persoon die zwaar moedeloos is, zeker niet in het verweer gaan. En dat heeft mij er in feite toe aangezet om eens te gaan nadenken over het lot van heel veel mensen die niet betalen. Ik probeer mij altijd in te leven in de psychologie van de tegenpartij. Waarom betaalt iemand zijn schulden niet?
En het antwoord is….? 

De Neve: In een groot deel van de gevallen gaat het over niet kunnen betalen en dan kan je eens gaan nadenken over welk instrumentarium er is voor dit soort mensen. De eerste twee weken was ik alleen maar gefrustreerd. Het was ergens de laatste dag dat ik een bepaalde invalshoek zag en dat ik zei: ‘Ik weet wat we gaan doen: we gaan het beslagrecht opnieuw lezen en we gaan dit niet zien als een middel van tenuitvoerlegging, maar als een systeem waarin er eigenlijk rechten zitten voor bepaalde mensen. Rechten voor mensen die onvermogend zijn’. In de wet staat er namelijk dat een bepaald deel van uw inboedel niet in beslag kan genomen worden, dat je uw inboedel kan (laten) terugkopen na inbeslagname. In het beslagrecht staat ook dat een belangrijk deel van uw inkomen niet vatbaar is voor beslag. Als wij dat deel overhouden dan kun je die mensen wél laten leven, zonder schrik voor de deurwaarder

die langs gaat komen en dat geeft je een zeer grote motivatie.
Bent u nooit in de politiek willen gaan?

De Neve: We kregen vrij veel respect, ook in de politiek, maar ik ben nooit in de politiek willen gaan. Ik heb wel veel aan politiek willen bedrijven ten aanzien van verschillende partijen waarbij we gezegd hebben mee te willen werken aan wetsvoorstellen en wetsontwerpen. Je voelt ook dat je iets kunt doen door aan te tonen waar grote problemen liggen.

Je voelt dat je dan mee aan het schrijven bent aan wetgeving en daarmee een invloed krijgt op de maatschappij en dat doet enorm deugd, dat je ook voelt dat je rechtspraak verandert. Dan voel je dat je zowel op het niveau van de rechtbank als op het niveau van de wetgever echt hele mooie dingen kan doen en krijg je echt zin om daarmee verder te gaan.
Waarom familierecht en schuldbemiddeling?
De Neve: Je kiest daar niet voor, je rolt daar in. 

Het liefst van al was ik assisenzaken gaan doen. Maar je komt als beginneling op de markt en je eerste cliënten zijn mensen uit je directe omgeving en je bent de enige die hen kan helpen met hun problemen. De ene cliënt brengt dan de andere mee en dat begint je te intrigeren, zeker problemen rond kinderen en problemen rond mensen en alles wat daarbij hoort. In een latere fase heb ik dat verfijnd door de opleiding ‘bemiddeling in familiezaken’ te volgen, wat mij een veel beter inzicht gegeven heeft in relatievorming en hoe dat allemaal in elkaar zit. Ik tracht om op dezelfde golflengte te zitten met mijn cliënten, om dan uiteindelijk te komen tot de mooie boutade dat het geluk van de mensen belangrijker is dan hun gelijk. En als je daar rond kunt werken en eventjes een afstand kunt nemen van het beroep van advocaat en proberen meester te blijven van uw zaak, in die zin dat je niet zomaar blind meegaat met wat de cliënt stelt, maar de bredere context tracht te begrijpen dan kan je de mensen veel beter helpen.
Bent u familie van De Rode Ridder?
De Neve: Hoe bedoelt u?
Dat is ook een figuur die zich inzet voor de noodlijdenden en de zwakken, voor de gewone man.
De Neve: De Rode Ridder is toch een stripverhaal van Willy Vandersteen?
Inderdaad.
De Neve: Ik voel mij zeker geen ridder of held. Uiteindelijk vind ik het normaal om mij in te zetten voor de gemeenschap. Deze gemeenschap heeft mij laten studeren en wat mijn ouders betaald hebben aan universiteit is toch maar een fractie van wat de gemeenschap voor mij gedaan heeft. Ik ben er ook een deel van en ik geloof inderdaad dat je daar iets voor moet kunnen doen met de vaardigheden die je hebt. Stel mij een vraag die ik kan oplossen en dan doe ik dat graag, maar maak alstublieft geen monument van mij.
‘If you pay peanuts you only get monkeys’





‘Het geluk van de mensen is belangrijker dan hun gelijk’








